
De dag begint
Ik kom uren tekort
Mijn agenda zit helemaal vol
Snel een ontbijtje
De juf die wacht
Ik trek hard een sprint naar school

Daar zit ik vooraan    
met mijn neus op het bord
Oh… vanbinnen ben ik niet meer te stuiten
Ik doe wel mijn best
voor een heel goed rapport
Maar mijn hoofd is allang naar buiten!

Rekenen taal en topografie
het kan allemaal net iets beter
Gymmen gaat goed
maar de juf die zegt:
‘Je concentratie, dat gaat nog voor geen meter!’

Vind je het gek,
Mijn hoofd ontploft
En mijn lijf kan al die energie niet kwijt
stil op 1 plek
Ik staar naar een scherm
En droom alleen maar van m’n vrije tijd

Meester, ik hoef,
juffrouw, ik hoef
ik hoef geen tien op papier!
Nee meester, ik wil
juffrouw, ik wil
ik wil een tien voor plezier!

Wij willen buitenspelen
Ons kunnen vervelen
met onze vieze kleren aan
We willen op avontuur
en alles ontdekken
Oh jongens laat ons gaan!

De schoolbel gaat
meteen naar huis
want de pianoleraar wacht op mij
Ik moet nog huiswerk maken
Ik heb bijles voor taal
maar eigenlijk ben ik nu toch vrij?

Waren wij de baas
dan hielden we het simpel
en hadden we 1 duidelijke eis:
minder scherm, en meer naar buiten!
en alles leren, spelenderwijs!

Mama, ik hoef,
papa, ik hoef
ik hoef geen tien op papier!
Nee mama, ik wil
oh papa, ik wil
ik wil een tien voor plezier!

We willen rondjes rennen
en belletje lellen
klimmen hoog in een boom
spelen op straat,
we hebben zin in kattenkwaad,
en huttenbouwen is onze droom!

Weet je wat het is, pap?
Luister even goed, mam
niemand vraagt wat ik ervan vind!
weet je wat ik goed kan
het allerbeste kan?
spelen!
Ik ben nog maar een kind

En ik hoef, nee ik hoef, ik hoef niets (niets niets niets niets)
Nee ik wil, ik wil niets!

Buitenspelen, 
ik wil buitenspelen
Met groene knieën van het gras
Buitenspelen
Dan was mijn kamer altijd netjes
omdat ik daar nooit was!

Daar leer je vallen en opstaan (oe oe oe oe oe)
En met elkaar omgaan
Vrienden voor het leven maak je als je buiten bent!
Niet op een tablet (oe oe oe oe oe)
met een hele rare naam
met iemand die je helemaal niet kent!

buitenspelen, lekker buitenspelen
Dan voel ik mij zo fit (oe oe oe)
Dan slaap ik lekker
Maak ik toffe dingen mee
Omdat ik niet de hele tijd stil zit...

(oe oe oe oe oe)

Oh! het is niet zomaar iets! (oe oe oe oe oe)
En verder vraag ik helemaal
En verder vraag ik helemaal
Niets

Buitenspelen!
Joost Speelman
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